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      Beste bewoners en familie,
 

De lente is er alweer en maar goed ook, want dat betekent meer energie, beter
humeur, warmere dagen en vooral terug naar buiten kunnen !

 
Maar toch wil ik nog even stilstaan bij de winter. Het was een gek zicht in de
krant : een foto van een skichalet op een Zwitserse berg ZONDER sneeuw in

hartje winter. Blijkbaar werden tussen oud en nieuw temperaturen van 20
graden gemeten in Zwitserland. Nog nooit was het daar zo warm...maar ook
bij ons is de winter, op één koude vriesweek na, bijzonder zacht geweest.

Voor de zoveelste keer op rij hadden we geen witte kerst !
 

Ik kan me zelf niet herinneren wanneer het voor het laatst gesneeuwd heeft.
En dan bedoel ik echte sneeuw, waarbij je zo'n sneeuwschepper nodig hebt
om je oprit vrij te maken, echte sneeuw genoeg om een sneeuwman mee te
maken of een sneeuwballengevecht te houden? Dat lijkt al een eeuwigheid

geleden.
 

Ik herinner me dat we als kind 's winters wél in de sneeuw konden spelen.
Met een slee het heuveltje in onze straat afglijden, een sneeuwman maken of
elkaar bekogelen met sneeuwballen tot onze handen haast bevroren; het was
een jaarlijks tafereel. En uiteraard liep het elk jaar met een sisser af wanneer

één van ons een klomp ijs in het gezicht kreeg en begon te huilen. 
En toch verlangden we elk jaar opnieuw naar die dikke, uit de grijze hemel

vallende sneeuwvlokken.
 

Het is waar dat sneeuwval ook wat praktische beslommeringen met zich
meebrengt; voor wie zich moet verplaatsen met de auto bijvoorbeeld. En ja, 
je moet sneeuwruimen op het trottoir voor je deur, en je kan vallen en het is

koud...Maar die nadelen wegen niet op tegen het nostalgisch gevoel van
winterpret dat het wit tapijt ons schenkt. Althans één keer per jaar.

 Eigenlijk zou het wel leuk zijn om één dag per jaar het kind in ons naar boven
te halen en een sneeuwballen gevecht te houden. Om daarna de koude

handen op te warmen tegen de kachel, met een warme kop chocomelk erbij.
Zo'n goede ouderwetse winterdag...ja...ik voel me soms nostalgisch en durf

nog wel eens te dromen van wat ooit was... 
 
 

           

V O O R W O O R D

3Groetjes - De Redactie
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1 Maart : Complimentendag
Elk jaar is 1 Maart

complimenten dag, een
uitgelezen moment om

eens een extra inspanning
te doen om elkaar een
complimentje te geven,

ook al hoeven we het écht
niet te beperken tot die

éne dag om er ééntje (of
een paar) uit te delen !

Een compliment krijgen kan je dag goed maken. Zou het niet fijn zijn als
complimenten geven aan elkaar een dagelijkse gewoonte wordt ?

 
Door je waardering uit te spreken laat je zien aandacht te hebben voor wat een
ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te

staan bij de positieve dingen want vaak zijn we eerder geneigd te focussen op de
negatieve zaken.

 
Zorg gewoon dat je compliment recht uit het hart komt, dat het oprecht is. Anders

zeg je beter gewoon niets ! Een leeg, ongemeend compliment wekt geen
voldoening en vreugde...integendeel zelfs !

 
Het leuke is dat zo'n complimentje aanstekelijk werkt. Zonder dat je echt beseft, zal

jouw compliment iets in beweging zetten en...dan zijn we vertrokken : 
een ketting van complimenten die een positieve sfeer creëren en die samenleven

zoveel aangenamer maken.
 

Geef nu toe hoe blij je zelf bent met een compliment; maar onthoud

... wie niet geeft, niet krijgt
en het moet komen vanuit het hart

 
Ook volgend verhaal geeft iets weer van dat positieve effect van positieve woorden 
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Echo
 

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn
heeft, roept hij : " Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die

"Ahhhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept de jongen : " Wie ben jij?" en hij krijgt
als antwoord : "Wie ben jij?" De jongen wordt kwaad en roept : " Je bent een

lafaard" waarop de stem uit de bergen antwoordt : "Je bent een lafaard"
 

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt : "Zoon, let op" en de vader
roept : " Ik bewonder jou". De stem antwoordt : " Ik bewonder jou"

Vader roept : " Jij bent prachtig" en de stem : "Jij bent prachtig". De jongen is
verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit : de mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het
leven...Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een
spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde !

Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid !
 

EVEN DOORDENKEN NU...
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21 Maart : Begin van de lente

Het woord lente is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het
lengen van de dagen. Tijdens de lente ontwaakt ook alles : de bomen worden
groener, bloemen en planten gaan bloeien, de vogels ontwaken en zingen hun

lied, dieren komen uit hun schuilplaats en beginnen te nestelen,
landbouwgewassen beginnen te groeien na hun winterslaap, het zonlicht wordt

sterker en dat zorgt bij de mensen voor een algemeen welbevinden en een
beetje euforie...

 
Al deze positieve elementen die de lente brengt, zijn op een fantastisch mooie

manier verwoord in onderstaand gedicht
 
 

Lentedroom 
 

Nu kan de morgen ons verblijden
Want alle licht staat weer op groen

Ik hoor een vroege merel fluiten
't is tijd om nu een wandeling te doen

 
Hoe opgewekt klinkt elk lied in de morgen

Als aan het hemelblauw de zon herrijzen gaat
En vreugde strooit over heuvels en dalen

En in je ogen de lentevreugde nu weer straalt
 

We zijn opnieuw een jaartje ouder
In dit seizoen worden we weer jong

Want niets is heerlijk als een huisje
Omringd door bloemen, lente fris en zon
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Wist je dat...?

...het woord 'lente' afstamt van het woord
'lang'? Dit heeft te maken met het langer

worden van de dagen.
...het in de lente aan de zee veel zonniger is

dan in het binnenland? De zon schijnt daar wel
60 uur extra.

...de dagen langer worden en het zonlicht
sterker wordt? Dit heeft als gevolg dat de mens
bepaalde stoffen aanmaakt die een opgewekt
gevoel van vreugde teweeg brengen. Je voelt

je dus vaak gelukkig in de lente.
...de maand Maart vernoemt is naar Mars, de

Romeinse God van de oorlog?
...een lange boswandeling of fietstocht stress

vermindert?
...zowel land- als waterzoogdieren een

winterslaap houden en deze dieren in de lente
ontwaken en uit hun slaapplek kruipen om op

zoek te gaan naar eten?
...roodborstjes bijna het hele jaar door zingen,
maar in de lente zingen ze het hardst, langst
en meest indringend. Dit heeft te maken met

het afbakenen van hun territorium
...de gemiddelde lentetemperatuur 8.9 graden

is?
...op het zuidelijk halfrond nu de herfst

begonnen is?
...het jaar in eerste instantie in maar 2

seizoenen was verdeeld? Namelijk winter en
zomer

...
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Oude Liedjes

Peter De Koning
't is altijd lente in de ogen van de tandarts assistente

Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patiënten van d'assistente is het altijd lente

Ik flos niet meer
En raak geen tandenstoker aan
Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan
Ik eet alleen maar suikerzoet
Ik snoep de hele dag maar raak
Want dan heb ik snel een gaatje
En een afspraak

Refrein

Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd

Refrein
 



April – Maand van de hofmakerij
 

Als je erop let, zie je de vogels elkaar nu volop het hof maken. Na de donkere en
koude wintermaanden krijgen niet alleen de vogels, maar ook de mensen steeds meer
interesse voor hun letterlijk opbloeiende omgeving en zeker ook voor hun
medemensen.

Grasmaand

De maand april ontleent zijn naam aan het Latijnse woord
‘aperire’, wat ‘openen’ betekent. Dit verwijst naar het seizoen
waarin de bomen en bloemen tot bloei komen en zich weer
openen. Het is niet voor niets, dat deze maand van oudsher ook
wel grasmaand of kiemmaand wordt genoemd. April is deze
keer dus niet vernoemd naar een Romeinse godheid, zoals dat
bij de drie voorafgaande maanden wel het geval is. Wél was
deze maand in de Romeinse tijd gewijd aan Venus, de godin
van de liefde. Ter ere van haar vonden er in deze maand grote
feesten plaats.

Serenade

De ontluikende liefde is ook het thema, dat Casper
Luyken voor zijn maandprent April gekozen heeft. Heel
romantisch brengt een charmant geklede man onder
het raam van zijn geliefde een serenade aan haar.
Volgens het gedicht onder de prent kan de man in deze
lieflijke nacht niet slapen en daarom verstoort hij haar
rust met zijn muziek. Hij zal dit dagelijks voor haar
blijven doen, totdat zij in het ‘verenveld’ oftewel in bed
genoeglijk samen zullen zijn.
De verliefde jongeman begeleidt zichzelf op een
speciale luit, een aartsluit zo te zien. Deze heeft niet,
zoals een gewone luit, een achterover geknikte
knoppenkast. De muzikant, uit het welbekende
‘beroepen’-boek Het Menselyk Bedryf (1694) van Jan
en Casper Luyken, bespeelt wel een gewone luit. Het
sterrenbeeld, dat in dit geval de stier zou moeten zijn en
dat Casper Luyken bij de meeste maandprenten in een
van de bovenhoeken heeft geplaatst, ontbreekt hier.Casper Luyken naar Jan Luyken, De

musikant, 1694. Ets uit Het menselyk bedryf.
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Aprilgrappen
 

De uitbeelding van de maand April door
Cornelis Troost daarentegen is verbonden met
de traditionele voor-de-gek-houderij op 1 april.
De twee jongens hebben reuze lol. De één wijst
op de vrouw die bij de boom staat te plassen.
Iemand heeft een kruis op haar rug getekend. 
De andere jongen plast met een boogje in de
mand van de op dat moment weerloze vrouw. 
De vrouw rechts heeft zonder het te merken
een briefje met een ongetwijfeld spottende
tekst op haar jak gespeld gekregen. En doet de
pruikenmaker met de boosaardige grijns ook
aan 1 april door een knecht de verkeerde de
kant op te sturen?

Om nog wat meer te lachen...
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              Hoe neem je een olifant mee op de fiets?

                De olie eruit laten lopen en de fant opvouwen.

                                                   
                                                   Welke schoen heeft geen zool?
  
                                                           Een handschoen

Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt?

De bakker moet vroeg opstaan en het tapijt mag blijven liggen.

                                                    
                                                     Waarom heeft een zebra strepen?

                                                            De stippen waren uitverkocht.

Wat is even groot als een olifant maar weegt niets?

De schaduw van een olifant.

                                                     
                                                     Wie is de vader van euro?

                                                             Europa.

Enkele raadsels
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We zijn ondertussen al goed gevorderd in de 40-dagen tijd en binnenkort is het
Pasen ! Misschien niet slecht om deze laatste dagen voor Pasen nog eens wat

bewuster stil te staan bij deze bijzondere tijd van het jaar. 
40-dagen tijd : Neem de tijd om stil te vallen.

 
De vastentijd is een tijd van versoberen, in de ruime zin van het woord. Kiezen voor

stilte, gebed en solidariteit... is hier zeker op zijn plaats. En vaak leidt dat tot een
belangrijk inzicht nl dat datgene wat er echt toe doet is : 

je plaats in een groter geheel zien en het beste in jezelf ontdekken 
en van daaruit je naaste graag zien en helpen.

 
Volgende tekst van Luc Vandenabeele verwoordt dit zo mooi :

 

 Delen zit in ons.
Wij, mensen, zijn geboren delers

en we delen veel meer dan we denken.
We delen tranen van geluk,

maar ook van
tegenslag als het eens minder goed gaat.

We delen
van wat we hebben en vanuit het verlangen
dat iedereen mee is, dat niemand in de kou

blijft staan.

 
PASTORAAL NIEUWS
VEERTIGDAGENTIJD

 

12



13

Vasten: doen of zijn

 

Vasten is niet zo zeer

 een kwestie van iets meer doen.

 Het is niet zo zeer

 een kwestie van iets minder doen.

 Het is misschien

 zelfs niet een kwestie van 'doen'.

 

Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet

 met nog meer bezieling en overtuiging doen,

 nog meer leven vanuit je diepste inspiratie,

 en daar dan ook op zoek naar gaan.

 

Dan zul je de mens die tegenover je staat,

 zien als medemens en broeder

 als op dat moment de belangrijste mens ter wereld.

 Misschien zul je hem op dat moment zelfs zien als God op aarde.

 

Dan zul je jezelf zien als mens,

 niet zoals je in jouw ogen bent,

 niet zoals je voor sommigen bent,

 maar wikkend en wegend, zoekend en tastend,

 zul je verder jezelf pogen te zien zoals God je ziet,

 en jezelf aanvaarden, zoals je de belangrijkste personen

 uit jouw leven aanvaardt, met je hebbelijkheden en kwaliteiten.

 

Dan zal vasten niet een kwestie zijn van 'doen',

 maar van 'zijn', niet alleen van zien maar vooral van gaarne zien.

 

Dan zal vasten doenbaar zijn

 

Luc Vandenabeele
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We vroegen aan verschillende mensen wat de vastenperiode voor hen
betekent. Hieronder vindt je enkele reacties :

Vasten is voor mij een tijd om
even stil te staan

Vasten voor mij zou kunnen zijn :
elke dag een complimentje uitdelen

Vasten is voor mij doen zoals mijn ouders
het me hebben voorgedaan : geen vlees

op vrijdag

Vasten betekent voor mij...een periode van bezinning én
transformatie...van brandstof voor de ziel !

En...wat betekent Vasten voor jou ?



Paasverhaal : Het probleem van de Aarde
 

De Aarde wilde Pasen vieren. Maar ze had een probleem : 
hoe kon ze tonen dat ze blij was? 

Daarom ging de Aarde naar het water.
"Water, hoe toon jij dat je blij bent ?'

"Ik ga dan zacht op en neer."
de Aarde probeerde dat, maar de mensen riepen al vlug :

"Aarde, hou daarmee op, we worden zeeziek !"
 

Toen ging de Aarde naar de wind.
"Wind, hoe toon jij dat je blij bent ?"

"Dan fluit ik zachtjes mijn lied."
De Aarde probeerde ook te fluiten. Maar de mensen riepen vlug : 

" Aarde, hou daarmee op, we horen elkaar niet meer door jouw
gebrom."

 
Dan ging de Aarde naar het vuur.

"Vuur, hoe toon jij dat je blij bent ?"
"Dan dans ik met mijn vlammetjes."

De Aarde probeerde ook te dansen. Maar de mensen riepen al vlug :
"Aarde, hou daarmee op, we worden er ziek van !"

 
Toen werd de Aarde erg verdrietig. De hemel zag dat en gooide allerlei
zaadjes naar beneden. De wind moest ze verspreiden, het water moest
ze doen groeien en het vuur van de zon moest ze licht en warmte
geven. De zaadjes die in de Aarde gevallen waren, begonnen te
groeien en te bloeien. "Hé", dacht de Aarde, "zo kan IK laten zien dat ik
blij ben ! "
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Vasten Rebus

k = v + en -d p = t / l = d

           p = v                                  be + o = i               -bo

          p = v                                   b = v        + be      g = id

     -k   /    e = p                           v = w                                   +t

  Antwoord :
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Maandag 24 April tot Vrijdag 28 April

 
Laat angst om te vallen je leven niet bepalen

Heel wat bewoners zijn bang om te vallen, ook bewoners die nog
nooit eerder gevallen zijn. Door die valangst kom je als bewoner

vaak in een vicieuze cirkel terecht : je gaat minder bewegen,
waardoor de spierkracht en het evenwicht afnemen en de kans op

vallen toeneemt. Maar valangst heeft een grote impact op je sociale
leven en je levenskwaliteit : wie minder vaak buiten de eigen kamer
komt, neemt ook minder deel aan sociale activiteiten waardoor je

volledig geisoleerd, vereenzaamt of depressief kan geraken...
 
 

...MAAR HET KAN OOK HELEMAAL ANDERS...
 

Daarom is er elk jaar de
 " WEEK VAN DE VALPREVENTIE "

en dit jaar gaat deze door van 24 April tot 30 April

 
 



Beweging : de beste remedie bij valpreventie
 

Redenen genoeg dus om even stil te staan bij valpreventie. Maar neem
stilstaan niet letterlijk, want regelmatig bewegen is de beste remedie tegen

valpartijen
 

Tijdens deze week gaan we extra aandacht besteden aan het voorkomen 
van valpartijen door middel van verschillende cognitieve en fysieke

groepsactiviteiten, georganiseerd spel...
 

En wees niet bang...bewegen hoeft zeker niet te betekenen dat we gaan
vallen. Integendeel...het zit vaak in kleine dingen 

 

Dus we gaan deelnemen...Zet je beste beentje voor!
 

Het programma voor deze speciale week vind je op de volgende bladzijde.
Laat je niet afschrikken...alles gebeurd onder deskundige begeleiding en is

aangepast op jullie 'kunnen'
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HUP, MET DE BENEN

WORKOUTWORKOUTWORKOUT
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Maandag 24 April
FIT - O - METER

 

Dinsdag 25 April
Valpreventie Ganzenbord

                                                
Woensdag 26 April

Gymnastiek
 
 

PROGRAMMA

Donderdag 27 April
Memory

Vrijdag 28 April
Valpreventie Parcours
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Meimaand =
Mariamaand

Meimaand = Mariamaand. Velen dragen haar in het hart : Maria, ons lieve Vrouwke.
Maar heb je er al ooit bij stilgestaan dat wij in verband met Maria, altijd spreken over
onze lieve vrouw ? Telkens noemen wij dit eenvoudig en ongeletterde joods meisje
'lief'. Wij hebben inderdaad Maria van harte lief, en terecht ! Sinds Jezus' dood en

verrijzenis neemt zij immers een unieke en onvervangbare plaats in onder de
apostelen en de allereerste leerlingen. En niet op de eerste plaats omdat zij de

moeder van Jezus is maar wel omdat de mensen, die Maria gekend en bezig gezien
hadden, in haar een onuitwisbaar voorbeeld 

van geloof in God, van hoop op God en van liefde voor God 
hadden gekregen. 

 

Het is de maand van Maria,
die zelf een eenvoudige

vrouw was. Zij was tevreden
met wat het leven bood, al

verstond ze het niet altijd. Ze
heeft geen sensationele

dingen gedaan: zij deed het
doodgewone gewoon

buitengewoon. En toch wordt
zij al eeuwen lang geëerd.
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Wie graag in de maand Mei een Mariahulde wil brengen, moet eens contact
opnemen met Joyce of Pauline. Misschien kunnen we met een kleine groep eens

naar de Kerk of een Kapelletje gaan, een kaarsje ontbranden en tijd nemen om het
even stil te maken.

 
Voor hen die hier blijven, geef ik hieronder de tekst van een Marialied mee :

 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

 
Lieve vrouwe van ons land

met uw kroon en sleep van kant
en getorst door ruwe hand 

langs de vlakke wegen.
Lieve Vrouw langs beemd en gaard,

Lieve Vrouwke bij de haard,
door geslachten vroom bewaard,

schenk ons volk uw zegen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Moeder die op Vlaanderen waakt,

van zover ons heug'nis raakt,
al wat Vlaanderens grootheid maakt,

hebt Gij ons gegeven : 
eenvoud, adel van gemoed,

moederweelde, minnengloed,
reinheid en de stille moed

voor uw zoon te leven. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Gij hebt ons de vree gebracht,
na zo meen'ge bange nacht.
Bij u vond ons volk de kracht

't eigen huis te bouwen;
Lieve Vrouwe 't allen tijd,
blijve Vlaand'ren u gewijd,
in de zege als in de strijd,
in al vreugd' en rouwen.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
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WIST - JE - DAT ?
In mei leggen alle vogels
een ei

...een ei dat drijft in water waarschijnlijk over
de houdbaarheidsdatum is?
...het 24 tot 26 uur duurt voordat een ei klaar is
om gelegd te worden door de kip? 
Elke dag ééntje is dus een prima gemiddelde voor jouw kippen

...een ei normaal tussen 45 en 75 gram weegt?

...de kolibrie het kleinste ei legt? Het ei weegt
maar 0.5 gram
...als je een ei lang in azijn legt de schil
helemaal oplost en je een doorzichtig ei
overhoudt? (Zie tekening)
...als je wilt weten of een ei rauw of
hardgekookt is, je het ei even moet laten
draaien? 

Als het ei makkelijk rond zijn middelpunt draait, is het gekookt. Als het heen en weer
wiebelt tijdens het draaien, is het nog rauw
...het verschil tussen bruine en witte eieren niets te maken heeft met de kleur van de
pluimen van de kip? Wel met de kleur van de oorlellen. Kippen met rode oorlellen
leggen bruine eieren; kippen met witte oorlellen leggen witte eieren. Een verschil in
smaak is er niet.
...de schaal van een ei erg sterk is? Een kippenei kan een gewicht tot 4 kg dragen.

Een struisvogelei kan zelfs het gewicht van een
volwassen persoon dragen
...kuikens een speciale tand hebben om het ei te
breken? Na de geboorte valt deze tand vanzelf uit.
...de dooier van een ei geler zal zijn als de kip geel
voedsel heeft gegeten zoals mais?
...de kiwi = een loopvogel het grootste ei legt van alle
vogels? De vogel zelf weegt amper 1.7 kilo; het ei
450 gram. Het uitbroeden van het ei duurt 2 maanden



Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen, maar niemand kan de
plek van een moeder innemen
Moedertaal : taal die je thuis spreekt, omdat vader thuis niets te vertellen
heeft
Omdat God niet overal kan zijn, heeft hij mijn moeder geschapen
Alleen een moeder kan een omhelzing per brief versturen
Hoe kun je het zonnetje in het zonnetje zetten ?
Moeder is een ander woord voor tovenaar
Moederdag komt 9 maand na vadernacht
De beste moeders herken je aan de liefste kinderen
Moederdag, de dag dat je de afwas laat staan tot morgen
Moeder : een beschermengel zonder vleugels maar toch vliegensvlug
Het geduld van mijn moeder is als tandpasta, hoeveel ik er ook van
gebruik er is altijd een beetje over
Een kind zonder moeder is als een bloem zonder regen
Dankbaarheid is de moeder van alle deugden
Het beste wat een moeder kan geven aan haar kinderen is het geschenk
van haar tijd

Op zondag 14 mei is het MOEDERDAG
Wat zouden we zijn zonder onze moeders ?

Hier volgen een aantal spreuken over moeders :
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14 
Mei

Proficiat
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Oude Liedjes

Bobby Prins
Een liedje voor moeder

Moederlief ik zing een liedje
't is een prachtig melodietje
En ik laat daarin wel horen
zoals ik nooit van tevoren
 voor je zong m'n moesje mijn

M'n moeder ik weet nu pas
hoe zwaar het voor jou was
Toch zal de dag wel komen
dat ik zal tonen
Dat er in mijn hart
een plaatsje heel apart is
speciaal voor jou, zal het altijd blijven

Refrein

Jaren terug vond je de tijd niet
Ons bestaan was hard maar ik vergeet niet
Dat je na een dag hard werken
je was moe liet het niet merken
toch voor ons nog alles deed

Ik miste vaak u liefde
die moederliefde
Maar nu na vele jaren
heb ik zelf ervaren
ik heb begrepen
Daarom breng ik voor jou nu
dit lied voor jou
Als dank voor 't leven

Refrein



Opticien aan huis

Maandag 
17 april

 
Vanaf 10u

AUDIOLOOG aan huis

Maandag 
8 mei

 
Vanaf 10u

Inschrijven kan bij de ergotherapeuten 
Joyce en / of Pauline
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MODESHOW

DINSDAG 

9 MEI

 

14U45

LOCATIE: WZC MANOIR FLEURI
 

BIJ GOED WEER BUITEN OP TERRAS,
BIJ SLECHT WEER BINNEN IN DE ZAAL.

 
 

NA DE MODESHOW, IS ER MOGELIJKHEID TOT AANKOOP
VAN KLEDIJ. 

ALS U ER NIET KAN BIJ ZIJN EN IETS WENST VOOR UW
FAMILIELID, MAG U DIT GERUST LATEN WETEN AAN

IEMAND VAN HET ANIMATIETEAM.

 
 

ALLEN WELKOM!
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Beste familie,
Om al onze bewoners te kunnen laten deelnemen aan deze gezellige uitstap,
zijn wij op zoek naar familieleden die zich kunnen vrijmaken op vrijdag 2 juni in
de namiddag en bereid zijn hun moeder/vader op deze wandeling te
begeleiden. We zijn onderweg van 14u30 tot 17u00 met een tussenstop in de
Kasteelhoeve voor de nodige rust en een fris drankje.
Inschrijven hiervoor kan tot vrijdag 12 mei bij kiné, ergo of animatie

                                                                              Reeds veel dank !
                                   28



Manoir Fleuri
organiseert

 

 
 

Vrijdag 23 juni - 17u30

KAAS - en WIJN avond

     Wij bieden kaasschotels met een gevarieerd
    aantal verfijnde kazen, mooi gedresseerd

      en vergezeld van brood en aangepaste wijnen. 
        (We voorzien tevens een charcuterie bordje met
          fijne vleeswaren voor de niet-kaasliefhebbers)

Inschrijven kan TOT EN MET 15 MEI bij
     Kiné : kine.manoirfleuri@mr-wzc.be
     Ergo : ergo.manoirfleuri@mr-wzc.be
     of uiteraard mondeling 
     met vermelding van het aantal personen
     en voorkeur kaas of vlees

Prijs : 25 euro / pp
Inbegrepen : aperitief, hoofdschotel, koffie met dessertje en

water. Wijnen zijn te verkrijgen per glas / per fles 
aan democratische prijzen. 

Verrekening gebeurd via de factuur van de
bewoner

Dank voor jullie steun !
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Los de rebus op

Antwoord:



B E W O N E R  A A N  H E T  W O O R D
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Jacqueline

Hallo iedereen,

Mijn naam is Jaqueline Vanmarcke. Ik ben geboren op 7 september 1931 te Kortrijk. Ik heb een
oudere broer (Etienne) en een jongere zus (Marie-Thérèse). Mijn zus is helaas reeds overleden.

Mijn man heet Lucien Poulain. Ik heb hem leren kennen
tijdens het uitgaan in de Relais de la Poste. Ik ben weduwe
sinds 2011. Lucien werkte als zelfstandige schoenmaker en
vrijwilliger bij  de brandweer. Ik heb altijd in Mont-à-Leux te
Moeskroen gewoond. Nadien zijn we verhuisd naar Rekkem.
We hebben geen kinderen, we wilden er geen. We hadden
wel verschillende honden, waaronder een Duitse herder en
een bastaardhond.

Ik ben naar school geweest tot 14 jaar. Dit was lang genoeg voor
mij. Luisteren en dingen leren vond ik maar niets. Ik  heb negen
jaar in de textielindustrie gewerkt. Eerst bij Vanhaezebrouck, een
kleine lingeriefabriek in Moeskroen. Daarna bij Spes. Mijn zus
werkte daar ook. Later werd ik huisvrouw.

In mijn vrije tijd lees ik veel en kijk ik graag televisie. Vroeger ging ik veel dansen en shoppen.
Ik ging ook 2 keer per week turnen. Reizen is niets voor mij. Ik slaap het liefst in mijn eigen
bed.



P E R S O N E E L S P R A A T J E

Hallo iedereen,

Ik ben Faye, jullie kok van dienst sedert januari dit jaar. Ik
ben 35 jaar en woon al 15 jaar samen met mijn vriend
Didier in Dadizele. Hij heeft 2 dochters, Emma en Marthe,
die beiden aan de universiteit van Gent studeren.
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Faye

Na mijn opleiding als kok (hotelschool Spermalie) in mijn geboortestad Brugge heb
ik vooral in de horeca gewerkt. Maar voor ik hier startte werkte in 4 jaar als kok in
een wzc in Wevelgem.

Mijn hobby’s zijn uiteraard koken, uit eten gaan en
reizen. Op reis lees ik graag een boek op een terrasje
in de zon. Spanje is één van onze favoriete
bestemmingen en daarom heb ik les gevolgd om
Spaans te leren spreken.

De rest van mijn vrije tijd spendeer ik graag bij mijn oma die in een serviceflat woont
en waar ik mantelzorger voor ben.

Ik hoop dat jullie tevreden zijn over de
maaltijden die ik klaarmaak en ik sta open
voor suggesties, vragen of gewoon een
leuke babbel. Je kan me steeds
herkennen aan m’n groene koksjas 😊

Veel liefs,
Faye



WELKOM
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H

 

In februari en maart werd ons huis uitgebreid met enkele nieuwe bewoners...de ene
blijft maar eventjes; de andere zijn blijvertjes :

 
 

Kom binnen,
doe je jas maar uit

Welkom thuis !
Dit is het huis

waar wij
wonen en leven !

 
Ga gerust even zitten,

wij luisteren naar je verhaal.
Wil je een koekje bij de koffie?

Dit huis heeft vele deuren;
achter iedere deur woont 

een uniek verhaal
De kamerdeur is slechts een houten schot

Jij staat binnen en je levensverhaal
zoekt een weg naar buiten

bel maar...roep maar...vertel
wij zullen je graag zien

en je omarmen
met warme zorg,

de fonkel in je ogen terugvinden
je het gevoel geven
dat je iemand bent.

 
Je mag er zijn, voel je thuis

achter deze deur
in onze thuis

Jacqueline Delecroix
H104

Denise Bauwens
H114
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A F S CH E I D

“ Niemand neemt afscheid van het leven,
het leven neemt afscheid van jou “
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J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera
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Alycia
12 maart

Georges 
19 maart

Monique
22 maart

Michel
29 maart



J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera
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Pauline
3 april

Francine
9 april

Claude 
11 april

Quincy
12 april

Rachel
16 april

Jozef
18 april



J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera
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Noëlla
22 april

Nathalie
25 april

Annie 
3 mei

Christa
5 mei

Marie
9 mei

Iris
21 mei



J A R I G E N

Hiep  hiep  hoera
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Gisèle
24 mei

Pierre
27 mei

Noëlla
28 mei

Eugène
28 mei

Guido
30 mei



T E R U G B L I K  O P  V O R I G E  M A A N D

Pannenkoeken voor
Maria Lichtmis
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Valentijnsontbijt

42



Carnaval
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Complimentendag

46



47



Vrouwendag
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Knutselen
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